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Al weer bijna voorjaar! 

Maandag 13 februari 2023, een zonovergoten middag met temperaturen boven de 10 
graden. Een ideale middag dus voor een fietsrit met de ATB. 

Vanaf de bank vertrok een grote groep van twaalf WTC ATB-ers,  waarbij drie leden die een 
week geleden nog op het ijs van de Weissensee stonden (en schaatsten uiteraard). Elf in 
lange fietsbroek, één zelfs al in zijn korte fietsbroek. 

Hans te Br. wees ons de weg en via vele omzwervingen over de harde weg, langs sloten en 
over zanderige boswegen in het Woold kwamen we uiteindelijk na 35 km. in de Schoppe, het 
restaurant bij de Twee Bruggen tussen Breedevoort en Winterswijk. 

Koffie, cappuccino, chocolademelk met of zonder slagroom, cola, alle varianten kwamen aan 
bod. 

 

Na de pauze besloot een tweetal sterken in hun eigen wat pittiger tempo de route af te 
maken, de overige tien fietsten samen naar Dinxperlo en kwamen na uiteindelijk 67 km. 
weer in het dorp. Fijne fietsmiddag, mooi weer en een prettige groep. 

En .....  woensdag 15 februari gaan we voor een herhaling want opnieuw zijn de 
weersvooruitzichten voor een gewone februari-dag prima ! 

 



Openingsrit 2023 

Vandaag, 4 maart 2023, stond de opening van het nieuwe fietsseizoen op het programma. 
Voor de racefietsers maar toch ook voor de ATB-ers, hoewel die laatste groep eigenlijk 52 
weken per jaar op de ATB zit en dus geen opening of einde seizoen kent. 

Eerst met zijn allen , race en ATB, op weg richting Bruggenhutte waar ergens onderweg een 
fotograaf zou staan ter gelegenheid van deze dag. Ik heb geen fotograaf gezien maar 
anderen wel, “ergens langs de weg “.  Nou dat zal dan wel goed komen. 

De ATB-groep, deze keer zeven man, had bedacht naar het koetshuis bij de Slangenburg te 
fietsen, immers daar hadden ze behalve koffie ook gebak en dat was vandaag toch voor 
rekening van de WTC. 

Zoals afgesproken gebeurde ook, na een kleine 30 km. de stop bij de Slangenburg, en na de 
traktatie met de wind opzij en in de rug een heel stuk langs de Boven Slinge en via het 
buitengebied van IJzerlo en uiteindelijk het Kerkpad  weer terug naar Dinxperlo. 

Het bleef de hele middag droog en uiteindelijk hadden we 57 km. afgelegd, voldoende voor 
een gewone zaterdagmiddag. 

De WTC-ers staan boven de wet : het bordje “verboden fietsen te 

parkeren” bij de Slangenburg is aan de ATB-ers niet besteed. 

 

 

 

Openingsrit naar Bäckerei Lensing in Sonsbeck.  4 maart 2023 

 
Afgelopen zaterdag stonden 22 wielrenners bij de bank voor de openingsrit naar onze sponsor in 
Sonsbeck . 11 fietsers gingen voor de route van 85 km en 11 gingen voor de 105 km het eerste 
gedeelte miezerde het een beetje maar na de brug in Rees bleef het droog. De 85 km gingen voor de 
meest directe vlakke route en de lange route had een paar klimmetjes erin wie fanatiek werden 
genomen . Bij Bäckerei Lensing werden we vriendelijk begroet en namen we koffie en gebak op de 
kosten van de club in ontvangst. Op de terug weg hadden we nu eens de wind tegen. 
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Zonnige fietstocht op 15 maart 

 
Liefst 15 personen (2 dames en 13 heren) namen op woensdag 15 maart met de racefiets deel aan 
een fraaie fietstocht, die door Vincent in elkaar was gezet. De eerste keer in 2023 dat op de 
woensdagmiddag iedereen met de race kwam. Begunstigd door een zonnetje met een frisse wind 
ging de tocht via De Heurne (omdat Willie B. niet de goede handschoenen bij zich had), Heelweg, 
Mariënvelde, Wichmond en Vierakker, Baak naar het kleinste stadje van Nederland,. Bronkhorst, voor 
koffie. Helaas voor een stel dat in het restaurant aan de wijn zat. Ze waren op het verkeerde moment 
op de voor hen verkeerde plaats en gaven met een zuur gezicht aan, dat ze vertrokken omdat "jullie 
altijd zo'n lawaai" maken.  Na de vele aanmerkingen die toerfietsers meestal onderweg te horen 
krijgen, is dit voor mij een nieuw fenomeen. Ik verwacht dan ook binnenkort de eerste 
krantenartikelen, waarin dit probleem aan de orde wordt gesteld. :) Na de gezellige koffie vertrek via 
de prachtige IJsseldijk richting Drempt, Hummelo, Slangenburg en de Knienenbulte naar huis. Mooi 
tempo, waarbij velen grensverleggend bezig zijn geweest. Thuis met bijna 100 km op de teller. Mooie 
rit. 

 
 

Goed bezochte tocht van 29 maart 

 
Er ging vandaag een zucht van verlichting door een groot aantal WTC'ers. Alleen al de scherminfo van 
Buienradar dat er geen regen zou vallen was een opluchting. Vincent deed al vroeg een duit in het 
zakje door te melden dat hij weer een mooie route had bedacht. Dus ging groep 4 (of zoiets) met 13 
personen op stap, met liefst 4 dames (de doelgroep van de WTC) nl. Wilma, Ingrid, Mary en Sabine. 
Het miezerde wat, de weg was niet geheel droog, de boeren hadden gezorgd voor wat modder op de 
landwegen, maar niets kon de pret drukken. Mary had de gravelbike meegenomen, hetgeen ze 
betreurde en afhaakte in Rees. Via de altijd fraaie brug bij Rees over de majestueuze Rijn naar de 
regio Louisendorf, Pfalzdorf naar Nierswalde. Het loont trouwens de moeite om de 
ontstaansgeschiedenis van deze dorpen na te zoeken. Heel bijzonder. In het Nierswalder Landhaus 
het wielermenu genomen (koffie, cola). Een van de dames van de bediening was, denk ik, helemaal 
perplex dat er Nederlanders op bezoek waren en vroeg in perfect Engels "if we want a piece of cake". 
Nou, met het woord Kuchen heeft geen enkele WTC'er moeite. Ook maakten we geen lawaai 
(hoewel?) omdat we deze les hebben geleerd in Bronkhorst.  Na de pauze weer op de fiets, net op 
dat moment zoefde de groep van Arne, Jan R, Hugo, Henk N, Hans A e.d. voorbij. Terug over de 
Golden Gate Bridge maar dan in Emmerich. Gelukkig bleef het droog met af en toe een aarzelend 
zonnetje. In Dinxperlo om ca. 17.30 uur. Bijna 100 km, maar er zijn altijd wel ambitieuze oudere 
jongeren die een paar km extra maken voor het mooie getal en om thuis wellicht een beetje op te 
scheppen: "Ik heb vandaag wel 100 km gefietst!" Mooie sportmiddag, eindelijk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zorgeloos fietsen tijdens de Eifeltour van 17 tot 21 mei 2023 

 

Wielervereniging Cycling Mates (WVCM) organiseerde van 17 tot 21 mei 2023 in het 
Eifelgebied  (regio Gerolstein en Daun) een aantal fietstochten vanuit een centrale startplaats. 

Herman Etten is evenals ik lid van de Wieler- en Tourclub Dinxperlo en natuurlijk heb ik wel eens met 
hem over WVCM en haar tochten gesproken. Ook Jaap en Nicole Snijders, deelnemers aan één van 
de eerdere tochten, heb ik hierover wel eens aan de tand gevoeld. En de ervaringen met WVCM 
waren ronduit positief. Vandaar dat ik mij voor de Eifeltour 2023, samen met Mary van de Kemp, heb 
aangemeld. 

Een groep van 13 personen uit alle windstreken van Nederland was neergestreken in de Eifel. De 
begeleiding vanuit WVCM bestond uit 3 personen t.w. Herman, Richard als masseur en Lucas voor de 
extra handjes als er hulp noodzakelijk was. De deelnemers kwamen tegen de avond van 17 mei aan 
voor kennismaking en een welkomstdiner. Het uitgangspunt van de dagelijkse tochten was Hotel 
“Zur Neroburg” in het plaatsje Neroth. De huisvesting en de verzorging was uitstekend. De gasten 
kwamen  niets te kort. 

Elke morgen bij het “Frühstück” gaf Herman in een korte toelichting aan welke routes er die dag 
gereden konden worden. Op de meeste dagen bestonden deze uit 75, 100 en 130 km, vastgelegd in 
GPS. De deelnemers kunnen in groepen fietsen of individueel, ieder naar zijn eigen behoefte. 
Onderweg is er verzorging met bananen, drank, yoghurt e.d. vanuit de ploegleidersbus die op de 
route aanwezig is. 

Bij problemen onderweg  van welke aard dan ook is een telefoontje naar de ploegleiding voldoende 
en je wordt opgehaald. Fietsen zonder zorgen dus. 

Ik kan hierover als geen ander meepraten. De eerste dag kwam ik met de bus terug ivm pech en 
oververmoeidheid van mijn medefietsers, de tweede dag doordat we letterlijk compleet de weg kwijt 
waren en de derde dag door niet ter plekke te herstellen pech. Maar Herman en zijn team zorgde 
direct voor retourtransport naar het hotel. Een rustgevende gedachte en een fantastische service. 

Het avondeten stond stipt om 18.30 uur klaar. Herman nam ook dan het woord, gaf een korte 
nabeschouwing van de dag en wat er ons de andere dag weer te wachten zou staan. 

Na het eten werd er nog lang en gezellig nagetafeld.                                                                                           
Dat WVCM een uitstekende reputatie heeft blijkt wel dat ca. 70% van de deelnemers al eens  eerder 
mee waren geweest en een groot gedeelte had dit vernomen van familie en/of vrienden. 

Het fietsen in de Eifel is niet zo heel eenvoudig met stijgingspercentages van 10 tot 15%. Een hele 
klus. Maar het allerbelangrijkste is dat de groep het onderling erg gezellig had. 

Dat de deelnemers de activiteiten en zorg van de organisatie bijzonder op prijs stelden, kwam naar 
voren in de speech tijdens het afscheidsetentje waarbij aan de 3 organiserende heren een envelop 
met inhoud werd overhandigd.                                                                                                                          
WVCM bedankt voor deze prachtige dagen in de Eifel, deelnemers bedankt voor de gezelligheid, 
complimenten voor de 2 deelnemende sportieve dames. Wellicht tot een volgende keer. 

Han Rutgers 



Alleen maar positieve reacties over Voorjaarstocht 2023 

De organisatie heeft alleen maar positieve reacties gekregen over de voorjaarstocht van 
2023 afgelopen zondag 21 mei. Dit geldt voor zowel de gezinstocht, de graveltocht als de 
race. 

Net als bij alle tochten in de buurt, zien we het aantal deelnemers jaarlijks dalen. Wij 
mochten circa 325 betalende deelnemers inschrijven. De precieze aantallen per categorie 
hebben we niet, maar volgens een gefundeerde inschatting komen we op 150 voor de 
gezinstocht, 100 op de race en 75 op de gravelbike. Blijkbaar is de omgeving uitermate 
geschikt voor gravelroutes. 

Ik heb veel positieve reacties gekregen van deelnemers over de routes en wat iedereen met 
name opvalt is dat het in Duitsland (op zondagmorgen) zo rustig is. Dat er dan af en toe een 
gat in de weg zit, neemt men op de koop toe. 

Het is altijd prettig dat er geen ongelukken zijn gebeurd. Er waren een paar kleine dingen. Zo 
had iemand de verkeerde schoenen meegenomen, die niet op de pedalen pasten en moest 
onverrichter zake weer naar huis. Ook was iemand zijn telefoon kwijtgeraakt, maar die is 
gelukkig weer teruggevonden. 

Graag wil ik een compliment maken naar de leden. Allen hebben hun taken keurig vervuld. 
Een speciaal woord van dank richting Vincent voor het maken van de routes (race en gezin), 
Erik Rijks (gravel) en Arne (alle andere rompslomp). 

We gaan komende tijd evalueren of we het volgend jaar weer zo doen. We overwegen de 
race- en gravelroutes helemaal niet meer uit te pijlen. 

Gerben Klein Lebbink (vz) 

Clubmeerdaagse, sportief en gezellig (gepubliceerd 13 juni 2023)   

Een vast WTC uitstapje  is de Clubmeerdaagse. Van vrijdag 9 juni tot zondag 11 juni gingen 
24 deelnemers op pad naar het inmiddels bekende Landgasthaus Hotel Eggert in Elte. 
Zaterdag voegden zich nog 3 deelnemers bij de groep die echter alleen die dag van de partij 
waren. 

Met het vooruitzicht van een weekend met uitmuntend zomerweer waren de deelnemers 
op 8 juni om 10.00 uur present bij de Sporthal. WTC had een bus geregeld voor het vervoer 
van de bagage. De bestuurder, Chris Kuiper, was hiervoor bereid gevonden. Hij zou wel op 
de zaterdag aan een tocht deelnemen. In  2 groepen werd de tocht naar Elte aanvaard. Voor 
groep 1/2 een wat langere tocht en voor groep 3/4 (mijn groep dus) een route van 118 km. 
De pauzeplekken waren voor beide groepen dezelfde. 

Tegen een straffe tegenwind was het af en toe best zwaar en de koffie in Stadtlohn was 
meer dan welkom. Stadtlohn is een plaats waar we meestal omheen fietsen maar het blijkt 
een mooi stadje te zijn. Na de pauze op weg naar de volgende stopplaats Burgsteinfurt. Een 



stadje dat wordt gedomineerd door een groot kasteel in fraai park. Uiteindelijk na 118 km in 
het hotel voor het lessen van de dorst, vaak door een groot glas Weizen alcoholfrei. Enkele 
minuten na onze aankomst arriveerde ook groep 1/2 en ook Jaap Snijders die in verband 
met andere omstandigheden eerder naar Elte was gegaan en zaterdagavond weer zou 
vertrekken. 

Het hotel is prima. De eigenares, die niet van koude drukte houdt, zorgt er voor met behulp 
van haar zoon (denk ik) en haar man (in de keuken) dat de gasten niets te kort komen. En dat 
geldt voor het ontbijt, het avondeten, de drankjes op het terras en ook de hotelkamers in de 
dependance vlakbij zien er piekfijn uit. 

De andere dag ging groep 3/4 naar de Lutte in Twente niet ver van Enschede. Ook deze 
route was perfect uitgezet, langs vaak verkeersluwe wegen. Koffie bij Restaurant Seeblick op 
een schitterende locatie op de Nederlands-Duitse grens. Helaas moesten we daar afscheid 
nemen van Jaap i.v.m. dringende omstandigheden in de familie. Vervolgens naar Bad 
Bentheim een plaats met een lastige kasseienklim en de bestemming van veel Nederlandse 
toeristen. We hadden een restaurant uitgezocht, echter we namen de verkeerde ingang 
(nooduitgang?). De ober gaf, denken we, daarom aan dat alle plaatsen waren gereserveerd, 
ik denk dat hij ons niet als klant wilde. We vonden een plek bij een Marokkaans restaurant 
(bescheiden zoals je dat zou verwachten in Rabat en Marakech). Maar de eigenares deed 
haar uiterste best. Toen we weer op pad gingen bleken de plaatsen in het beoogde 
restaurant noch immer niet bezet. Dat gaf voeding aan ons vermoeden dat we niet welkom 
waren.Om ca. 17.00 uur weer in Elte met ca. 120 km achter de wielen 

Zondag 11 juni vertrek om 09.30 uur. Pauze andermaal in Burgsteinfurt en in Stadtlohn. Na 
de tweede pauze zouden we nog 50 km fietsen, maar gelet om het tropische weer  werd 
besloten de kortste weg naar huis te nemen, ca 40 km.  Thuiskomst om ca. 16.00 uur. Toch 

ook weer ca. 110 km.  

 

Bij de foto's: Middengedeelte: uitpuffen op het terras. Onderaan: Groep 3/4 in Burgsteinfurt 



Van de voorzitter 13 juni 2023 

Net als het voorjaar kwam ook mijn fietsseizoen laat op gang. Alles was dit jaar een maand later dan 
normaal. Maar nu volgen de club-activiteiten zich snel op. 

We kijken terug op een perfecte clubmeerdaagse. Vincent had alles tot in de kleinste details 
voorbereid en verdiend daarvoor een groot compliment. Het weer kon ook niet beter, al hadden 
sommigen blijkbaar wat last van de warmte. Op een kleine valpartij van één persoon na (zonder 
zeer), zijn er geen ongelukken gebeurd, en dat is natuurlijk altijd het belangrijkste. 

We gaan in elk geval nog één jaar naar Elte, naar deze locatie. Vincent meent nog voldoende 
weggetjes te kunnen vinden, die we nog niet gefietst hebben. 

We krijgen komende maand nog een druk programma: 

1. Woensdag 14 juni de tijdrit met na die tijd een drankje bij Meindert en Folkje 
2. Zaterdag 17 juni de verrassingstocht van Theo Dijkman, dit jaar een gravelbike route 
3. Vrijdag 23 juni de zomeravond fietstocht voor race, gravel en gewone fiets 
4. Zaterdag 8 juli WTC clubkampioenschap + persmoment uitreiken nieuwe kleding. Let op: dit 

was eerst gepland voor 1 juli, maar wordt een week verzet in verband met "Heurns 
feest". Nadere info volgt. 

Ik wens alle leden veel fietsplezier komende tijd. 

 

Wielertheater Ronde van de Achterhoek (Gepubliceerd 20 juli 2023) 

Naast het fietsen is luisteren naar wielrenners met hun fantastische belevenissen en motivaties een 
heerlijk tijdverdrijf. Een verslag van Frank Heister, Jaap Navis en Han Rutgers. 

In de overvolle Oud Calixtuskerk te Groenlo werd op 19 juni een wielertheater gehouden in aanloop 
naar de Ronde van de Achterhoek (race- en toertocht) die eind augustus zal worden gehouden. 
Onder leiding van een geweldige presentator, Marc Jansen van TV Gelderland, werd deze avond 
opgesplitst in 4 gedeeltes. 

Verleden 

Interviews met de oude vedettes Han Vaanhold, Frits Schür en Joop Ribbers (die we al een paar keer 
zijn tegengekomen in de 2 Bruggen). Hoe ging het er vroeger aan toe? Wat waren de prijzen? Hoe 
was de “samenwerking” met sterren zoals Hennie Kuiper en Fedor den Hertog? Mooie anekdotes. 

Minder-valide sporters 

Boeiend om te luisteren naar 3 minder-valide sporters (wielrenners ook) die ondanks persoonlijke 
tegenslagen de motivatie opbrengen om te blijven streven naar het hoogste haalbare, zoals de 
Paralympische Spelen in Parijs in 2024. Wat een mentaliteit. 

 



Heden 

Met Jelle Nijdam (tot voor kort ploegleider), Tristan Hofmann (ploegleider)en Koen Bouwman. (geen 
introductie nodig). Koen vertelde voor een doodstille zaal hoe het peloton is omgegaan met het 
overlijden van Gino Mäder, vorige week in de Ronde van Zwitserland. Verder heeft hij nog een 
contract tot 2024 met Jumbo Visma maar tussen de regels kon je horen dat hij toch ook de ambitie 
heeft voor eigen kansen te gaan. Immers hij heeft toch vorig jaar 2 etappes gewonnen in de Giro en 
de bergprijs. Dat is bij Jumbo Visma niet mogelijk, dus…. 

Toekomst  

Een geweldig relaas van Bas Tietema, bedenker en uitvoerder van de Tour de Tietema. Een geheel 
nieuwe kijk op de wielersport met inmiddels een eigen ploeg die nog op continentaal niveau 
presteert. Maar wel de ambities heeft volgend jaar te starten in de Amstel Gold. En gelet op de 
doordachte visie en ambitie van Bas gaat hem dat lukken ook. 

Het geheel werd omlijst met de muziek van een duo op gitaar, dat op uitstekende wijze  muziek uit 
de jaren 80/90 vertolkte. Dit alles onder het genot van gratis drank en snacks. Kortom, een geweldige 
avond rondom de wielersport. 

Van de voorzitter 15 OKTOBER 2023 

De Harm Takke ATB tocht van 8 oktober jl heeft alleen maar complimenten opgeleverd. De route lag 
er goed bij en was keurig uitgepijld. Er zijn geen ongelukken gebeurd en met 350 deelnemers zijn we 
tevreden over de opkomst. We willen alle vrijwilligers nogmaals danken voor het werk dat ze verricht 
hebben. 

Komende bestuursvergadering zullen we de tocht evalueren en bespreken of er nog verbeterpunten 
zijn voor de volgende keer, zoals: 

1. Kunnen we de pijlen nog duidelijker zichtbaar maken? 
2. Moeten we gravel en ATB op hetzelfde parcours laten fietsen? 

Een ander heugelijk feit van de afgelopen tijd is het sponsorbedrag dat we van de Rabobank 
gekregen hebben; Bijna 400,- is een welkome aanvulling op onze bijna lege clubkas. Ook daarvoor 
allen bedankt. 

Op het eind van het wielerseizoen willen we nog één activiteit organiseren, namelijk een 
informatieavond voor leden over een interessant en actueel thema. U hoort daar komende week 
meer over. 

Vriendelijke groet, 

Gerben Klein Lebbink, voorzitter WTC Dinxperlo 

 

 

 



Van de voorzitter 29 OKTOBER 2023 

Het seizoen zit er al bijna op. Toch hebben we dit jaar nog een paar activiteiten in de pijplijn. Zo willen 
we 20 november aanstaande ledeninformatie houden. U ontvangt spoedig verdere informatie van 
onze secretaris in uw mailbox. De avond zal gehouden worden in het clubgebouw van EMM. We 
hebben een medewerker van de NTFU uitgenodigd om met u een aantal actuele zaken te bespreken. 
Het onderwerp "Veilig en sociaal fietsen in het verkeer" zal hierbij in elk geval aan de orde komen. We 
sluiten de avond af met een drankje. 

Verder zijn we al druk met de voorbereidingen voor volgend jaar. We zijn blij met de toezegging van 
EMM dat we in elk geval komende twee jaar onze toertochten kunnen laten starten vanaf hun terrein. 
Ook zullen we onze ledenvergadering bij EMM houden. 

Chris Regelink loopt komende winter stage in het bestuur. Mocht het hem wat lijken, dan draagt het 
bestuur hem komende ledenvergadering voor als bestuurslid. Met Chris in het bestuur gaat de 
gemiddelde leeftijd flink naar beneden en hij zorgt voor een flinke dosis enthousiasme in het bestuur. 

Sportieve groet, 

Gerben Klein Lebbink 

 

 

 






