
 
De finish na 240km  

Veel wind in het Frieseland 

De koffie smaakt prima  
Ergens bij een controlepost 

Maandag 5 juni  2e Pinksterdag Friesland, 13 graden windkracht 5 
 
 
Maandagmorgen om 03.45 uur stond Wim Lieverdink met de auto voor mijn deur. Fiets opgeladen en 
richting Bolsward vertrokken voor de 11 steden fietstocht met een te fietsen afstand van ca. 240km. 

 
Aangekomen in Bolsward tegen 06.00 uur 
werden wij naar een parkeerplaats gedirigeerd 
door een paar van de vele vrijwilligers van de 
organisatie. Even omkleden, zakken vol 
gepropt met overlevingvoedsel dan de fietsjes 
van de drager en op naar de start op de Nieuwe 
Doelen in Bolsward. Even een beetje 
(voor)dringen om in het startvak te komen. Er 
wordt gestart in 24 groepen van 650 fietsers. 

Om 06.10 uur “geht es los” om in wielertermen te spreken. De weersvooruitzichten, althans volgens 
P.P. de weerman uit het noorden, waren voor de Pinksteren goed. Zonnige perioden en een temperatuur 
van een graad of 16. Maar het was koud, en er waaide een zeer sterke noordwestelijke wind. Aan het 
begin van de middag was er nog even hoop dat de zon nog door zou breken, maar later was deze weer 
snel verdwenen en zakte de temperatuur tot een waarde, waarop veel deelnemers niet bleken te zijn 
voorbereid qua kleding. Ook de zeer sterke wind brak veel deelnemers op. Totaal iets meer dan 1000 
uitvallers. 

 
De eerste 108 km, werd gefietst met 
voornamelijk wind van voren, zijwind en 
een windje schuin-achter. Daarna van 
Leeuwarden via Bolsward tot IJlst ca 50km 
de wind voornamelijk achter. Op dit stuk 
werd behoorlijk hard gefietst, en het was 
ook het stuk waarop veel deelnemers, 
omdat het zo lekker liep, veel krachten 
verspeeld hebben. Ook wij hebben hier behoorlijk hard gefietst, maar wel 

rekening houdend met de krachtsinspanningen die nog zouden komen. 
 

Het laatste stuk van IJlst tot Bolsward ruim 82 km de wind vrijwel vol op 
kop. Dit koste menig fietser de kop maar niet de beide WTC-ers. Die 
fietsten aan de kop van de diverse pelotons die gevormd werden. Om 
uiteindelijk na een goed 9 uur fietsen in de feesttent in Bolsward het 
“kruisje” in ontvangst te nemen. Weliswaar geen woensdagavond 
gemiddelde, maar gezien de afstand en de krachtige wind vind ik een 
goede 26 km ook nog niet zo slecht. Voor Wim was het de 15x dat hij de 
11 steden fietste, en voor mij de 5e keer. Toch al met al een aardige 
fietsdagje. Opgemerkt zij dat er één deelnemer was die de tocht voor de 

53e keer fietste. Een krasse tachtiger. Niet met de racefiets, maar met een gewone oerdegelijke Hollands 
rijwiel. Dus we kunnen nog even! 
 
Gefietste Route. 
Bolsward, Harlingen, Herbayum, Franeker, Dongjum, Tzummarum, Minnertsga, St.Jacobiparochie, St. 
Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Leye, Hallum, Marrum, Ferwert, Blije, Holwerd, Hantum, Hiaure, 
Dokkum, Sybrandahuis, Birdaard, Bartlehiem, Wijns, Miedum, Lekkum, Leeuwarden, Dronrijp, Hatsum, 
Bayum, Winsum, Spannum, Kubaard, Hichtum, Bolsward, Nijland, Ysbrechtum, Sneek, IJlst, Jutrijp, Hommerts, 
Spannenburg, Tjerkgaast, Sloten, Wyckel, Balk, Kippenburg, Oudemirdum, Mirns, Laaxum, Stavoren, 
Molkwar, Hindeloopen, Workum, Parrega, Bolsward. 
 
 
 
Jan Bulsink 

Wim voor de start in Bolsward  


