Amstel Gold Race Toerversie van zaterdag 19 april 2014.

Een spektakel van de bovenste plank is de Toerversie van de Amstel Gold
Race, die al enige jaren de dag voor de klassieke AGR voor profs wordt
verreden.

Carline van W, Wilfred W., Jeroen H. en Han R. deden dit jaar mee aan de
150 km terwijl ons ter ore was gekomen dat René W. en Michel B. aan de
200 km deelnamen.

Jeroen heeft deze winter een prachtige fietsaanhanger gemaakt waarop in
no-time 4 racefietsen kunnen worden gezet (deze is bij hem voor een
prikkie te huur). Dus de groep van vier ging op vrijdag 18-4 richting
Gulpen, hier was een hotel geboekt, zodat we de startkaart reeds die
avond konden ophalen en verzekerd waren van een redelijk lange
nachtrust. Het hotel was helemaal ingericht op de toerders, een ruime
kamer voor opslag van de fietsen en een extra vroeg ontbijt. Valkenburg
was die vrijdagavond in het bezit van de toerders, de terrasjes waren zeer
goed bezet, een geweldige sportsfeer.

De afstand hotel-start was 10 km. Op de 19° april met de fiets naar de
start van 09.00 uur. Duizenden fietsers op de been. De route is globaal
vanuit Valkenburg tegen de wijzers van de klok in richting buitenwijk van
Maastricht, langs de grens, via Camerig en het Drielandenpunt naar
Heerlen. Vervolgens via de Keutenberg terug naar Valkenburg. Alle
bekende klimmetjes zoals Eyserbos, Cauberg en Fromberg worden
meegenomen. Het is, zoals de meesten weten, geen moment vlak.
Fantastische vergezichten. Een enorm lint van toerders slingert zich door
het bronsgroen eikenhout. Opvallend veel buitenlanders en dames.
Onderweg na 50 en 100 km een geweldige verzorging. Veel webcams en
fotografen voor opnames die later kunnen worden gedownload. Het toetje
was formidabel. Mede door het heerlijke weer waren de terrasjes in
Valkenburg en op de Cauberg overvol. Een super-sfeer. Het publiek wordt
niet moe de deelnemers aan te moedigen.

De finish is voor velen een emotioneel moment. Ze hebben het gehaald,
de (vaak lange) voorbereidingen zijn niet voor niets geweest. Een extra
compliment voor Carline en Jeroen. Zij zijn pas ongeveer een jaar geleden
begonnen met toerfietsen en dan zo’n tocht zonder problemen uitfietsen,
chapeau. Die dag dus in totaal ca. 170 km gereden.

De fraaie herinnering was verdiend. Deze bestond uit een grote medaille
met een groot gat, zodat deze gebruikt kan worden als opener voor
(Amstel) bierflesjes. Grappig.

Na een avond in een mooi restaurant en een lange nachtrust de andere
dag de profs aan het werk gezien. Liefst 3 passages langs Gulpen. Ook nu
weer met vele toeschouwers, waaronder veel Belgen.

Een geweldig wielerweekend. Volgend jaar weer? Dat is niet onmogelijk.









