Clubdag 2006 Wijnandsrade

De week voor de clubdag hadden we heel mooi fietsweer, voor de
zaterdag werd er regen en kouder weer voorspeld. Echter naarmate de
zaterdag naderde werd de voorspelling steeds beter. Vrijdag avond
luisterde ik naar de weerman van Optimaal, deze voorspelde voor de
zaterdag een zomerse dag met temperaraturen ver boven de 20 graden.
De programma maker vroeg nog, hoe betrouwbaar moet een weerman
eigenlijk zijn ??, Deze vraag heb ik mij zaterdag ook vele malen gesteld.
Zoals gebruikelijk was het zaterdag kwart voor zes verzamelen en pakken,
zodat we om zes uur konden vertrekken. Doordat de wekker van een
clublid te weinig lawaai maakte, hebben we de doelstelling niet helemaal
gehaald. Hoewel we als konvooi vertrokken, ging het net als bij het fietsen
met de snelle mannen, we kwamen in zes groepen aan.

Net zoals vorig jaar stonden de vlaaien en de koffie al te wachten, na 3
verschillende soorten geproefd te hebben, heb ik de vierde maar laten
staan. Hierna de shirts vol met proviand en een weinig kleding (het werd
immers mooi weer) gepropt om daarna te vertrekken. We werden
uitgezwaaid door de mevrouw Gerard en de nieuwe huisvriend(in) en
reden richting Duitsland. Zo kwamen we door Schin op Geul onder oud
viaduct door, hierbij kwamen er weer herinneringen boven, omdat Netty
en ik hier dichtbij enkele jaren geleden een vakantie huisje hebben gehad
en dan zie je herkenbare dingen, dat zijn toch leuke dingen voor de
mensen. Gerard had een prachtige rit uitgezet met voor de snelle jongens
hier en daar een lusje met wat extra klimwerk. Zo kwam het regelmatig
voor, dat we elkaars pad kruisten of weer werden ingehaald. Echter de
temperatuur ging langzaam naar beneden in plaats van naar boven. Ook
het zonnetje wat in het begin nog een poging deed om door te breken gaf
de moed op. Iets voorbij 11 uur kwamen we bij een stuwmeer in de buurt
van Aachen. De naam weet ik niet meer, maar het was niet de Aachenzee
want dat ligt volgens mij iets verder weg. Op de stuwdam hebben we wat
rondgekeken en de energie weer enigszins aangevuld, echter zonder de
broodnodige koffie. Hierna zijn we begonnen aan een lange klim langs het
stuwmeer. Zoals gebruikelijk in onze groep hebben we boven op elkaar
gewacht en zijn daarna aan de afdaling naar Monschau begonnen.
Onderweg begon het te spetteren, maar voordat het echt begon te
regenen reden we Monschau binnen en hebben ons in een klein restaurant
verwarmd aan de soep en spaghetti of anderszins. Juist toen we met de
laatste hap bezig waren, kwam de eerste groep ook binnen, zodat het
gehele restaurant Rabo gekleurd was, hierdoor leek het meer op een
clublokaal dan op een restaurant.

Hoewel het nog niet geheel droog was, zijn we weer op de fiets gestapt en
zijn uit het dal geklommen. Op een gegeven moment begon het echt te
regenen en hebben we geschuild, De regen werd wel minder,maar het
werd niet droog, zodat we besloten toch maar weer op de draad ezel
plaatst te nemen en de weg te vervolgen. Gelukkig werd het langzaamaan
lichter droger en warmer, zelfs het zonnetje greep zo nu en dan zijn
kansen. Het werd nu weer echt fietsweer, het moraal steeg en we konden



weer genieten van de omgeving, Blij moe, maar voldaan kwamen we
terug in het dorpshuis van Wijnandsrade. Onze groep heeft deze dag
gelukkig zonder kleerscheuren of materiaalpech gereden, bij de eerste
groep was dit niet het geval, zoals je hebt kunnen lezen. En als je dan aan
de bar zit dan smaakt één (of twee of meer) donker biertjes of pilsjes
echt lekker. Doordat de douche ruimte in het gemeenschaps huis in
renovatie was, zijn we in konvooi met de beheerder voorop naar het
naburige dorp gereden, om ons daar in de sporthal te douchen. Nadat we
schoon en blinkend terug waren, hebben we ons kunnen uitleven op een
goed verzorgt diner. En dan is het weer tijd om afscheid te nemen en
terug naar Dinxperlo. Terug kijkend, ondanks dat we niet het mooie weer
hebben gehad wat ons belooft was, het was toch een mooie dag, we
hebben in een prachtige omgeving gereden met kleine dorpjes en mooie
vergezichten, niet te vergelijken met enig ander deel van ons mooie
Nederland. Volgend jaar hoop ik er weer zeker weer bij te zijn.
Organisatie bedankt.
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