Naar buiten kijkend naar de grijze lucht

blijkt het, we zijn al een week uit Mallorca terug.
Vele weken ernaar uitgeken

was het met een week alweer verstreken.

De verwachting was hoog

wordt het warm en blijft het droog.

Vrijdagnacht gegaan

moesten we om drie uur al naast het bed staan.

We hadden een goede vlucht

en vlogen met een concurent van de zwaan door de lucht.
Zonder vogelgriep aangekomen

hebben we ‘s middags al de eerste 65 kilometer genomen.
Zo hebben we elke dag gereden

en de drukke wegen gemeden.

‘s Nachts slapen ging niet altijd even best.

het is toch anders in zo’n vreemd nest.

Ook al slaap je samen met je vrouw

vat ze toch nog een griepje en een kou.

Twee dagen liggen niezen

lig je in een vreemd bed met klapperende kiezen.
Vrijdag was de groep weer compleet

ondanks dat een ieder een eigen kant opreed.

‘s Avonds de fiets weer ingepakt

en menigeen nog lang door gezakt.

Dit was de zaterdagmorgen goed te merken

moest de oude Willem nog aan het werken.

De rest was vaag.

van langzaam tot ontzettend traag.

Zo samen met Willem op het vliegveld aangekomen.
en de twintig fietsen uit de vrachtwagen genomen.
Deze in de vertrekhal gezet

en er goed opgelet.

Om negen uur schoot de vogel weer omhoog

zo verlieten we een Mallorca zonnig en droog.

In het vliegtuig hadden onze vrouwen schik

ze werden door mannen verzorgd met een broodje en een glaasje prik.
Goed aangekomen op Dusseldorp Internationaal.
konden we zo langs de douane zonder verbaal.
Knobo één stond klaar

en we pakten onze fietsen erin ,strak boven elkaar
Even later werd Ditax ook binnen geloosd

door onze reisleider, ja die van “Glutenloos".

Er lag nog sneeuw langs de kant.

wat was er toch allemaal aan de hand.

We werden snel bij gepraat

dit komt wel vaker voor in Maart.

René bedankt voor al het geregel

Misschien krijg je in Hollywood ook nog een keer een eigen tegel.

André



