Hieronder een uitgebreid verslag door Ruud Bronckhorst die als vrijwilliger de Tour for Life
mocht beleven.

Ruud deed het.....

Onvergetelijke ervaring, zo kan ik het ‘t beste samenvatten.

wat een prestatie van de deelnemers, wat een organisatie en wat een sfeer.

en dan het fantastische weer. alle dagen een strak blauw lucht en goede temperaturen. ik
had de mogelijkheid om grote delen van de diverse etappes te volgen omdat ik ‘s middags
pas vanaf ca. 15.00 uur “dienst” had

je kunt je denk ik wel voorstellen hoe je dan op al die bekende cols staat met de zon in je
nek.

(alleen de laatste etappe vanuit de Ardennen naar de Cauberg, vertrokken ze ‘s morgens in
de regen.)

met de auto ben ik de Alpe opgereden. met deze ervaring maak ik voor een ieder die hier
tegen op fietst een diepe buiging. de bergen op dat is niet mijn ding. De Peeske bult is al
bijna onoverkomelijk!

hier wat details
meer dan 450 deelnemers-sters en zo’n 150 vrijwilligers beginnen aan de Tour for Life 2011

etappe 1 Bardonecchia (1) naar Bourg dOisans (voet van de Alpe.

dagafstand 110 km, 2.800 hoogtemeters

Hoogtepunten: Col de LEchelle, Col de Lautaret, Alpe d'Hueze.

bij deze laatste col stond er 's middags een tijdrit op het programma. zoals wellicht bekend
heeft Pantani hier ooit een tijd van 37 minuten en nog wat gerealiseerd. die dag was de
snelste man boven in 53 minuten en de sniste dame deed er iets meer dan een uur over!!!

etappe 2 Bourd dQisans - La Thule (Meer van Annecy
dagafstand 160 km, 4.200 hoogtemeters!!!
hoogtepunten: Col de la Croix de Fer, Col de la Madeleine, Col de Tamie

etappe 3 Meer van Annecy - St laurent en Grandvaux

dagstand 162 km. 3.400 hoogtemeters

hoogtepunten: een z.g. panoramadag met zicht op het meer van Geneve en het Mont Blanc
massief

etappe 4 St Laurent en Grandvaux - Seppois en Bas
dagstand 190 km, 1.900 hoogtemeters
hoogtepunten: een mooi stuk van de Jura

etappe 5 Belfort - Corcieux
dagstand 128 km, 2.500 hoogtemeters



hoogtepunten: col du Grand Ballon met een zeer lange afdaling via de col de la Sclucht

etappe 6 Corcieux - St Mihiel

dagstand 171 km, 1.200 hoogtemeters

hoogtepunt: of dieptepunt, je rijd hier door de graanschuur van Frankrijk, vlakke etappe
door verlaten gebieden

etappe 7

St Mihiel / Grand Halleux )Belgie'

dagafstand, 225 km!!! met maar liefst 2.200 hoogtemeters

veruit de zwaarste etappe van de Tour met delen van Luik Bastenaken/Luik aan het eind

etappe 8 de finale

Grand Halleux / Valkenburg de Cauberg

noem het in verhouding een wandeletappe met 110 km en 1.200 hoogtemeters.
voor de deelnemende fietsers een hartverwarmend onthaal boven de Cauberg.

tot zover de info voor de liefhebbers

mijn fiets had ik wel meegenomen en heb o.a. een rondje om het Meer van Annecy gefietst
met een oude fietsmaat van mijn fietsclub uit Nijkerk, die ook als vrijwilliger deelnam aan
deze tour. vorig jaar was hij begeleider van een ploeg uit Nijkerk.

na terugkomst in Dinxperlo had ik een paar dagen nodig om bij te komen. van alle indrukken
en ervaringen, maar ook van een tekort aan slaap. diverse etappes waren zo lang, dat er
vroeg gestart moet worden en was het ’s morgens rond 05.00 uur al lekker rumoerig op de
camping. zelfs met oordopjes kun je dat niet buiten sluiten.

zoals ik al had geschreven in het gastenboek was ik onderdeel van de keukenploeg. samen
met een andere vrijwilliger waren wij betrokken bij het koken in de Boretti truck (3 prof
koks). hard werken in een goede sfeer. ik heb gigantische hoeveelheden pasta met
toebehoren staan te scheppen.. en na afloop een lekker biertje.

zo er al een groep vrijwilligers extra in het zonnetje gezet moest worden, was dat wel de
bouwploeg. ‘s morgens na het ontbijt alle tenten afbreken, opladen en “s middag de
omgekeerde volgorde. hier zijn wat zweetdrupeltjes gevallen. Top

Alle dagen goede temperaturen en een strak blauwe lucht hebben uiteraard veel
bijgedragen aan deze ervaring. hoe anders zou het zijn geweest, m.n. voor de deelnemende
teams als je dagelijks in de regen de tocht moet voortzetten!

ik zou zo nog wel door kunnen gaan, maar sluit af met mijn opening; het was onvergetelijk!

p.s.
als ik de NOS nieuwslezer Herman van der Zandt nu op tv zie kijk ik iets respectvoller. hij was

onderdeel van een team schrijvers en journalisten wat de gehele tour heeft uitgereden.



De ons aller bekende Maarten Ducrot, ambassadeur van Artsen zonder Grenzen, heeft dit
team ook nog drie dagen versterkt. hiervoor had hij drie dagen vrij gemaakt tijdens de
Vuelta
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